Koen is het scheppingswoord:
“Word! En hetis’, zegt de Koran.

Het scheppingsverhaal in de Koran

Het verhaal begint met Allah.
Hij was de Enige Die er was.
Het eerste dat we van Hem hoorden, was:

‘Koen!’ 5

Dat is Arabisch voor Word!

Meteen toen Hij dat had gezegd, was heter.

Wat was er? Dat gaan we je zo vertellen.

De schepping begon met geluid,

met een woord.

Waarom in het Arabisch?

Dat komt omdat de Koran in het Arabisch is.

En het Arabisch is, net als het Hebreeuws en Aramees,
één van de hemelse talen.

In de Koran gaan we lezen hoe alles is begonnen.
En hoe het verder gaat met ons en de wereld.

Hier zijn de pitten:

‘Koen Fayakden’— Word! En het is’.

Het woord ‘Koen’ is een scheppingswoord,
een oerwoord. Het woord ‘Koen’ als oerknal.
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Het verband tussen woorden en worden.

Wanneer Allah iets wil scheppen heeft Hij dus, volgens de Koran,
aan één woord genoeg:

‘Word! En het is.*

In zes perioden bracht Hij zo de schepping voort.# De Koran gaat
niet uit van ‘zes dagen’. De mens rekent in dagen, omdat hij op
aarde leeft en die draait in een dag van 24 uur om zijn as. Allah is
niet aan 24 uur en niet aan de aarde gebonden. Bij Allah gaat het
om perioden waarvan de lengte alleen bij Hem bekend is.

De Koran zegt hierover:

‘Hij ordent het bestel van de hemel tot de aavde, daarna
zal deze tot hem opstijgen in een dag, waarvan de duur
naar uw berekening duizend jaar is. "

En: K

‘De engelen en de Geest stijgen op tot Allah in een dag die
vijftigduizend jaar duurt.*

In de Koran lezen we dat Hij de hemel schiep ‘zonder tekort-
komingen of ordeloosheid’“ en dat Hij haar opsierde met ‘de
pracht van de sterren; om mensen leiding te geven.”

Hij maakte de ‘zon als verlichting en de maan als weerkaatsing
van dat licht%, gaf ze hun vaste hemelbaan en maakte hen tot
middelen om de tijd te berekenen. Hij ‘spreidde de aarde uit
en zette er stevige bergen op en deed er rivieren op stromen.™
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L3

Aarde, water, lucht, vuur

De Koran ziet water, aarde, lucht en vuur als de natuurlijke stoffen
waarmee Allah’s schepping begon. Alles wat op en in de aarde is
bestaat uit die vier dingen. Daarom is alles steeds in verandering.
De aarde is een plaats van ontstaan en vergaan.

Alles wat leeft is door Allah uit water geschapen.®

Daarom stelt de Koran de volgende vraag:

Vertel mij, als uw water diep in de aarde wegzaki,
wie zal u dan helder stromend water kunnen brengen? s
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Nu jij!

Heb je wel eens een enorme regenbui
meegemaakt? En dat het ging onweren,
donderen en bliksemen? Vertel eens!

Voelde je jezelf toen heel klein?

Maar je voelde je waarschijnlijk ook heel
bijzonder, omdat je dat op jouw manier
meemaakte, Kun je je nog herinneren
wat je toen voelde en dacht?

Kijk om je heén!

De Koran zegt:
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‘Laat de mens nadenken over zijn voedsel.
Hoe Wij meer dan genoeg doen regenen,
en dan de aarde splijen,

en er graan uit doen groeien,

druiven en fris groen,
olijfbomen en dadelpalmen,
weelderige tuinen,

fruit en veevoer, .

voor het onderhoud van u en uw vee.”
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Allah schiep ook alle dieren en ‘daaronder zijn er die op hun buik
gaan, die op twee of op vier benen lopen’.** Daarna verspreidde Hij
ze over de aarde. Misschien ken je wel dat leuke raadsel. Wat loopt
's ochtends op vier, 's middags op twee en’s avonds op drie benen?
Het antwoord is: een mens. Een baby kruipt op handen en voeten,
dus op vier. Later loopt hij op twee benen. Als bejaarde loopt hij op
drie, want dan heeft hij een stok nodig om op te leunen.*

Alhet goede geeft Allah aan de mensen. De mensen mogen dieren
gebruiken voor kleding en voedsel. Mensen kunnen ook op dieren
rijden of dieren zware spullen laten dragen. Uit de zee komt voedsel
en schepen kunnen erop varen. Dag en nacht, zon, maan en ster-
ren. Al die dingen zijn gemaakt door Allah. En de mens maake er
het meest gebruik van,

De mens heeft wel de opdracht gekregen om de natuur in stand te
houden en goed voor alle dieren te zorgen. Voor de Islam is de na-
tuur erg belangrijk. Zo belangrijk dat we moeten luisteren naar war .
de dieren en de planten ons te vertellen hebben. Als de lucht vervuilt
dan gaan de vogels en de planten gauw dood. Iemand die goed doet
voor een ander schepsel van Allah is goed voor zichzelf, En Allah zal
deze goedheid belonen. De natuur laat Allah’s waarheid zien. Haar
nut en pracht laten zien hoe mooi Zijn schepping is. Als je dat kan
zien, is kijken net een gebed.

Allah heeft ons tot beheerders over de natuur op aarde gemaakt.

In liefde en dank maken we daarom gebruik van alles wat er op
aarde is.
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Nu jij!

Heb je wel eens naar de zee gekeken?
War dacht je toen?

En dan zie je alleen nog maar de bovenkant!
En als het regent en de zon schijnt en er
komt een regenboog, wat denk je dan?

Een veld vol bloemen een weiland waarover
de zon schijnt... hoe mooi is dat?! En hoe

bijzonder dat je daarvan kan genieten!

Waarom vinden we dat mooi, denk je?



